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25ste jaargang No. 1 Vrijdag 9 januari 2026 

 
 

Meditatie 
 

 
 

‘Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid  
ons hart vervult.’ (Psalm 90:12) 

 
Aan het begin van een nieuw jaar kijken we vaak twee kanten 
op: terug, naar wat achter ons ligt en vooruit naar wat komen 
gaat. Psalm 90 helpt ons om juist op die grens stil te staan, om 
onze dagen te tellen. Het is een psalm die ons niet spaart. Zij 
benoemt de kwetsbaarheid en eindigheid van ons leven en ook 
het menselijk tekort. Onze dagen gaan voorbij, onze jaren 
vervliegen en dat gaat vaak sneller dan we willen. 
Tegelijk opent deze psalm met een woord van vertrouwen: 
‘Heer, U bent ons een toevlucht geweest, van geslacht op 
geslacht’. Dat perspectief is wezenlijk wanneer een jaar ten 
einde komt en een nieuw begint. We dragen immers van alles 
met ons mee: mooie herinneringen, dankbaarheid, momenten 
van vreugde. Maar ook teleurstellingen, verdriet, gemis, dingen 
die anders liepen dan gehoopt. Psalm 90 nodigt ons uit om 
samen met jong en oud te schuilen bij God. Om stil te staan bij 
wat geweest is. Om dat onder ogen te zien, zonder het te 
verdoezelen. We hoeven het afgelopen jaar niet mooier te 
maken dan het was. We mogen het, met alles wat daarbij 
hoort, in Gods handen leggen. 
Aan het begin van dit nieuwe jaar hoeven we niet alles te 
weten. We hoeven niet te overzien wat ons allemaal te 
wachten staat. Psalm 90 wijst ons een andere weg: leven 
vanuit vertrouwen. God is ons onderkomen, een schuilplaats, 
ook wanneer de toekomst onzeker is. Bij Hem mogen we 
schuilen met onze vragen, onze hoop en onze verlangens.  
God was er altijd. Hij was er al voor de bergen geboren werden 
en hij aarde en land had gebaard. Bijzonder hoe in die woorden 
de zorgzaamheid van God voor heel zijn schepping doorklinkt. 
‘Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart 
vervult’. Het blijft enigszins raadselachtig wat dat de dagen 
tellen precies betekent. Het heeft, denk ik, te maken met 
aandachtig leven. Met beseffen dat onze tijd kostbaar is, juist 
omdat zij begrensd is. We mogen leren om onze dagen te 
ontvangen als gave van God, als ruimte om te leven in 
verbondenheid met God en met elkaar. Zo begint wijsheid daar 
waar we onze dagen leren tellen in het licht van Gods trouw. 
Dat we ons leven, dag na dag, toevertrouwen aan Hem die van 
eeuwigheid tot eeuwigheid is. 

Ds. J.S. de Greef 
 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Zaterdag   10 januari Romeinen 2:1-16 
 
Zondag  11 januari Matteüs 3:1-17 
Maandag  12 januari Matteüs 4:1-11 
Dinsdag  13 januari Matteüs 4:12-25 
Woensdag  14 januari Romeinen 2:17-29 
Donderdag  15 januari Romeinen 3:1-8 
Vrijdag  16 januari Romeinen 3:9-20 
Zaterdag  17 januari Romeinen 3:21-31 
 
Zondag  18 januari Psalm 66:1-20 
Maandag  19 januari Romeinen 4:1-12 
Dinsdag  20 januari Romeinen 4:13-25 
Woensdag  21 januari Spreuken 3:1-20 
Donderdag  22 januari Spreuken 3:21-35 
Vrijdag  23 januari Spreuken 4:1-9 
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Zondag 11 januari Week van het gebed 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Rijk Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Henk Veurink  
 Jennie Veurink 
U kunt koffiedrinken na de dienst in Pand25 
 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Riek Noeverman 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Pand 25 Samen kerk 
09.30 uur: 10erdienst / Bible Basics 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. J.D.Th. Wassenaar 
 Hellendoorn 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Jolanda van Beesten 
Gastdames: Jolanda van Beesten  
 Mariëlle Hekman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.S. de Greef, doopdienst 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. G. Dijk 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Gerrit Welink 
 Jan Slotman 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter  
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 16 jan. 18.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 16 jan. 19.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 18 januari 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede  
 PaKaN! Jonge Gezinnendienst  
 Volgende week H.A. 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Arjan Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Diny Bargeman  
 Gerrit Bargeman 
U kunt koffiedrinken na de dienst in Pand25 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. P.J.H. Noordmans  
 Hardenberg  
 Volgende week H.A. 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Margriet Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen??? 
 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen  
 Volgende week H.A. 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Gerrit Beniers 
Gastdame/-heer: Gerrit Beniers  
 Jacqueline ten Kate 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. G. Mateman 
 Volgende week H.A. 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Aleida Vedders 
 Hermy van Dijk 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.S. de Greef, doopdienst 
 Volgende week H.A. 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. F. Slotman 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
‘t Vlierhuis 
Maandag 19 jan. 10.30. uur: Mw. G. Mateman 
 
Oldenhaghen 
Vrijdag 23 jan. 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 23 jan. 19.30 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Collecten 
11 januari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Noodhulp Oekraïne en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
 
18 januari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
 
Zondagskind 
Ommen 
11 januari: Anna van der Maar 
18 januari: Marith Hekman 
 
Kinderoppas 
Ommen 
11 januari: Esther Haveman 
  Thomas Haveman 
  Gerjo Snijder 
18 januari: Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
11 januari Witharen Noaberdienst 
De Bijbel is… 
Ja, wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Een kompas voor je 
geloof en leven? Een troostboek? Een …? 
Tijdens deze noaberdienst denken we na over de betekenis van 
de Bijbel. Voorganger: Egbert van Beesten.  
Muzikale medewerking: Bas de Vries, Annabel Slotman en 
Egbert van Beesten. 
 
Collecten 
11 januari 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
18 januari 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 

Kinderoppas 
Ommen 
11 januari: Anne Lotte Heijink 
18 januari: Marloes Kassies 
 
Witharen 
11 januari: Marinda Hendriks-Wermink 
18 januari: Marrie Noordegraaf 
   
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. A.J. Hasselo 
Dhr. J. Brinks 
Mw. W. Geertman-Wennemars 
Mw. M. ter Horst-Ganzeboer 
Dhr. J. Zweers 
Dhr. J.B. de Wilde 
Mw. G. Schuurman-Hesselink 
Dhr. F.J. Dunnewind 
Dhr. A.J. Gerrits 
Mw. C. Makkinga-van de Velde 
Mw. J. Veldhuis-Prins 
Mw. M.R. Wouda-van Marle 
Mw. J.H. Dunnewind-Dunnewind 
Dhr. E.J.C. Schipper 
Mw. J.H.M. Deen-v. Lenthe 
Dhr. W. Schepers 
Dhr. H. Tibben 
Mw. W. Veldman-Baarslag 
Mw. I.N. Wapenaar-van Beek 
Mw. P. Dubbink-Pouw 
Dhr. A. Huetink 
Dhr. H.B. Aalders 
Mw. H. Wolters-Soepenberg 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
De kersttijd eindigt officieel op 6 januari. De wijzen zijn dan 
aangekomen bij het kerstkind. De kerststal mag dan weer naar 
zolder, samen met de verlichting en de kerstboom mag de deur 
uit. Op 6 januari begint de tijd van Epifanie (verschijning). Wij 
kijken, horen en ervaren hoe het kerstkind verschijnt in onze 
wereld. Dit jaar staan in het rooster met name de verhalen uit 
Mattëus centraal. Jezus trekt daarin door Galilea en vertelt 
over het Koninkrijk van God. Dat is niet iets ver weg, maar 
binnen handbereik. Als mensen leven met eerbied voor God en 
liefde voor elkaar dan is iets van het Koninkrijk dichtbij. In het 
spreken over het Koninkrijk wordt Jezus zichtbaar als symbool 
en belichaming (Epifanie) van dat Koninkrijk. 
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Tot Slot … 
U merkt dat ik dat laatste dagen van het jaar niet heb 
stilgezeten; begrafenissen, TV opnames, kerstmiddagen en 
verschillende kerkdiensten. Iemand vroeg heel belangstellend: 
‘Dominee komt u nog wel aan Kerst toe?’ Het doet goed te 
merken dat mensen met je meeleven! Gelukkig hebben wij 
goede dagen beleefd en is Kerst of de kerstgedachte niet aan 
mij voorbijgegaan. En ik weet dat sommige zaken nu eenmaal 
niet te plannen zijn, of zoals mijn zoon ooit zei: ‘Niet zeuren pa, 
dan had je maar een vak moeten kiezen!’. Het is inderdaad 
mooi dat dominee zijn meer is dan een vak! 
Inmiddels is er een nieuw jaar aangebroken en met dit jaar ook 
nieuwe hoop en nieuwe verwachtingen. Dat het een goed, 
maar vooral een gezegend jaar mag worden voor ons allemaal! 
Zegen en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Wnd. Coördinator: Mw. A. van der Snel-Noordzij 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bijbelgesprekskring 
D.V. is de volgende avond op donderdag 8 januari om 
19.30 uur in Pand25. We behandelen dan Efeze 3. De 
daaropvolgende keer staat gepland op 22 januari. 
 

Studieverlof 
In januari heb ik studieverlof. Tijdens die periode kunt u bij 
pastorale nood contact opnemen met de coördinator, Ada van 
der Snel. Ds. Henry Dorgelo is zoveel mogelijk ‘achterwacht’ 
voor Zuid-Oost tijdens die week. 
 

Tot slot 
Van harte bedankt voor de goede wensen voor Kerst en voor 
Nieuwjaar. Ik wens jullie een goed 2026 toe onder Gods zegen. 
Hartelijke groeten, 

ds. Jos Hoogstede 
 
 
 

Wijk 1 Waarneming 
 

 
Predikant: Ds. P. Rozeboom 
  dsrozeboom@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag en woensdag 
 
Scriba: Mw. M. van der Holst 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Plexatpraat 
Omdat collega Jelsma in december zijn pastorale taken heeft 
beëindigd in zijn wijk, neem ik dit nu over. Als u graag hebt dat 
ik bij u kom om wat voor reden dan ook, bel dan gerust (het 
nummer staat hierboven). Ik werk in principe op dinsdag en 
woensdag, maar de telefoon is in de regel dichtbij, dus voor 
bijzonderheden ben ik bereikbaar. Naast 16 uren voor 
pastorale arbeid hoop ik ongeveer 20 keer per jaar in Ommen 
en Witharen voor te gaan in de eredienst. 
 

Ik mis je 
Ik nodig mensen met verdriet uit voor een viertal ochtenden 
om samen te komen vanuit je gemis. Het overlijden van een 

partner, een kind, maar ook een (vroegtijdig) sterven van een 
ouder is een ongekend groot verlies. Ook een groot verlies is 
plotseling afscheid nemen van je gezondheid of een scheiding. 
Het voelt als een amputatie. Bij een amputatie is er een 
gapende wond en felle pijn, maar ook de moeite om te 
revalideren zonder dit feitelijk onmisbare been! In het grote 
verdriet is er pijn die diep in het hart zit. En er is gemis; hoe 
vaak is het dat je de tafel nog dekt voor twee … En er is de 
realiteit dat je leven ongewild opnieuw is begonnen. Hoe vul je 
dat dan in? Je bent bovendien ongekend moe en je zit vol 
vragen. En hoe vaak voel je je onbegrepen. En wat kost het een 
energie; je moet het allemaal alleen doen. Het afscheid is 
onomkeerbaar, je kunt jezelf schuldig voelen. Maar ook zou je 
wel eens van God willen horen waarom het nu allemaal zo 
gelopen is! 
Om deze stap te nemen en deze uitnodiging op te pakken is 
spannend. Er ligt een grote drempel. Toch nodig ik u en jou van 
harte uit voor deze ochtenden. Durf het maar en gun jezelf 
deze stap. Samen te komen met mensen die ook een groot 
verdriet kennen kan herkenning geven en een nieuw begrip. 
Daarin samen te komen onder de paraplu van Gods nabijheid 
kan wat warmte geven. Het zal niet makkelijk zijn. Er wordt wel 
eens gesproken over rouwverwerking. De tijd is echt geen 
heelmeester. Ik spreek liever over rouwarbeid: het is een 
ongekend groot werk. Maar ons binnenste zoekt en schreeuwt 
om een uitweg te vinden. Daarom: welkom, kom maar met 
spanning én vertrouwen. Dit samenkomen is geen cursus van 
een deskundige. Het is samenkomen met lotgenoten die ook 
verdriet dragen en daarin kan begrip schuilen en nabijheid. Als 
pastor kom ik al vele jaren bij mensen thuis onder het dak van 
verdriet. Dat heeft mij geleerd te luisteren. In verschillende 
stappen willen we een pad bewandelen. Niet alleen, maar 
samen met de Arts aller zielen, de Heiland, Die onze dagen telt 
en onze tranen kent.  
Praktisch: we willen samenkomen in De Kern op de dinsdagen 
20 januari, 3 en 17 februari, 3 maart, om 09.45 uur. We sluiten 
af om 11.45 uur. In de eerste weken van verdriet is een kring 
als deze een te grote stap. Het is beter te wachten tot minimaal 
3 maanden na het verlies. En als een verlies al een aantal jaren 
geleden is, kan dit nog steeds zinvol zijn. Eerst even bellen en 
erover spreken? Inmiddels hebben zich twee personen 
opgegeven. 
 

Algemeen 
Terugblik Advent middag 10 december 
Tussen de tweede en derde advent was er een uitstekend 
verzorgde middag in De Kern. Samen met 70 mensen waren 
Margreet en ik ook aanwezig. Er was een warm welkom, goed 
verzorgde thee en koffie. En we luisterden naar de doorleefde 
stemmen van ouderen koor Blij Geluid. De liefde en warmte 
van deze stemmen was bijzonder. Gera Mateman had een 
liturgie gemaakt met mooie advent- en Kerstliederen. Ze las 
met ons uit de Bijbel en gaf een aansprekende boodschap mee 
uit Gods Woord. Ook vertelde ze een spannend verhaal met 
een verrassend einde! Tussendoor was er ruimte om elkaar te 
spreken. Zo hebben we weer wat mensen leren kennen. En dan 
was er nog een afsluitende kop soep met een broodje: heerlijk. 
De gastvrijheid en catering waren uitstekend en vooral is ons 
hart opgewarmd door het gemoedelijke samenzijn. Kortom: 
een avond om te herinneren met een blij geluid en 
opbouwende sfeer. 
Met vriendelijke groet, 

ds. Piet Rozeboom 
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Wijk 1 Waarneming 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: Zaterdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. M. van der Holst 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Tot slot 
Een vreemde periode was het de afgelopen weken. In dezelfde 
week dat ik de sleutel van De Kern vanwege het einde van mijn 
werkzaamheden inleverde, moest ik de sleutel van het 
appartement in de Blanckenborg in Blijham inleveren.  
Dit vanwege het overlijden van mijn moeder op 2e Kerstdag.  
Ze verbleef daar 7 jaar. Op 2 januari namen we afscheid van 
haar in een dienst in de kerk van de Protestantse gemeente in 
Blijham. Net zoals in 2008 bij mijn vader vond ik het ook fijn om 
voor te gaan in de afscheidsdienst. Onze moeder, oma en 
overoma was een gelovige vrouw die steun en kracht vond in 
haar geloof. Dit troost ons evenals de gedachte dat ze het nu 
goed heeft (na een jaar van afnemende gezondheid en 
toenemende pijn) en dat ze daar geborgen is waarvan wij 
geloven dat ook onze vader daar is: in het licht en de liefde van 
God! 
We bedanken iedereen die een blijk van medeleven toonde! 
We stelden dat zeer op prijs! 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.S. de Greef 
  dsdegreef@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Kerkdiensten 
Op zondag 11 januari wordt in Ommen de Heilige doop 
bediend aan Stijn Kleinjan en Nomé Horsman. Voor die dag 
staan een gedeelte van Jesaja 42 en het verhaal uit Matteüs 3 
over de doop van Jezus door Johannes op het leesrooster. In 
Matteüs lezen we dat na de doop van Jezus een stem uit de 
hemel klinkt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde’. 
In de doop horen ook wij de stem van de Vader tot ons dat we 
geliefde kinderen van God mogen zijn. 
Een week later op 18 januari wordt in Witharen de doop 
bediend aan Lynn Jansen. Aangezien de tekst over de doop van 
Jezus zo mooi in een doopdienst past, lezen we dan dezelfde 
bijbelgedeeltes uit Jesaja en Matteüs. 
 

Tot slot 
We mochten via de post, app, telefoon en persoonlijk de 
nodige kerstgroeten en nieuwjaarswensen ontvangen. Ook 
werden we aan het begin van de Advent weer verrast door een 
boeket van een onbekende pelgrim. Allen heel hartelijk dank! 
Ook van Irene en mij de beste wensen, heil en zegen voor het 
nieuwe jaar! 

Ds. Hans de Greef 
 
 
 
 
 

 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst 
  jongerenwerker@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: wo en do in Pand25 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 
 

Datum + tijdstip Wat Waar 

Elke 
zondagochtend 

Kindernevendienst  
en kinderoppas 

Meerdere kerken 

Vrijdag 9 januari 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen 
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, Kelder 

Zondag 11 januari  
09.30-11.00 uur 

Tienerdienst  
(12-18 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Zondag 11 januari  
09.30-10.30 uur 

Bible Basics 
(basiskennis Bijbel) 
(groep 7 en 8) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Dinsdag  
13 januari  
19.00-20.00 uur 

Wikiclub Witharen/ 
Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m 8) 

Gebouw Irene, 
Witharen 

Vrijdag 16 januari  
18.30-19.15 uur 

Kinderkoor  
‘Een vrolijk geluid’ 

De Kern, 
bovenverdieping 

Vrijdag 16 januari  
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen 
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, Kelder 

Maandag  
19 januari 19.00-
20.00/20.30 

Catechisatie  
(12 t/m 15 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Dinsdag  
20 januari 19.00-
20.00/20.30 

Catechisatie  
(12 t/m 15 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Dinsdag  
20 januari  
19.00-20.00 uur 

Wikiclub Witharen/ 
Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m 8) 

Gebouw Irene, 
Witharen 

 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
21-12 Mw. J.H. Dunnewind-Hofsink  
 Mw. J.C. Albers-Timmer  
26-12 Baalderborg groep Hei en Dennen 
28-12 Mw. J.H. Schreur-Post 
 Mw. A. Jansen-Hekman 
04-01 Dhr. H. Kamphuis 

Dhr. en mw. J. Kroon 
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Vinkenbuurt 
14-12 Mw. Hennie Reurink  
21-12 Mw. Steeneveld  
25-12 Mw. A. den Ouden 
28-12 Dhr. H. Kippers  
04-01 Mw. J. Hulst 
 
Gereformeerde kerk 
30-11 Dhr. D. de Lange 
07-12 Mw. S. Makkinga-v. Elburg 
14-12 Dhr. en mw. Rozeboom 
21-12 Mw. A. H van Til-Volkerink  
 
Witharen 
14-12 Dhr. J. Hoekman 
21-12 Mw. R. Paarhuis 
28-12 Dhr. Bremmer 
 Dhr. J. Horsman 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Actie Kerkbalans 2026  
Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente   
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2026 zijn 
inmiddels in volle gang. Het thema, waarvoor dit jaar is 
gekozen, is: ‘Doorgeven door te geven’. De start is op zaterdag 
10 januari en eindigt 14 dagen later op 24 januari. Vele 
vrijwilligers zullen u in die periode een envelop bezorgen met 
het verzoek om bij te dragen.  
Niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons is en 
blijft de kerk van grote waarde. Het is een huis van God waarin 
wordt gerouwd en getrouwd. Een plek waar gedoopt, gebeden 
en beleden wordt. Waar we God en elkaar mogen ontmoeten 
en mogen omzien naar elkaar. Daar zijn we erg dankbaar voor! 
Graag willen wij als kerken ook in 2026 van betekenis zijn voor 
alle mensen, maar zeker ook voor hen die zich betrokken 
weten en onze kerken een warm hart toedragen. Bovendien 
willen wij graag onze kerken in stand houden om deze in de 
toekomst te kunnen doorgeven aan komende generaties. 
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de belangrijkste bron van 
inkomsten voor onze kerken en zijn onmisbaar voor een 
gezonde financiële start van 2026. Dit maakt namelijk de 
uitvoering van onze belangrijke taken mogelijk zoals de 
verkondiging van Gods woord in de erediensten, het bezoek 
van ouderen en zieken, de catechese, het jeugdwerk in PaKaN! 
en niet te vergeten het onderhoud en de instandhouding van 
onze gebouwen.  
De afgelopen tijd zijn we geconfronteerd met enorme 
prijsstijgingen. De gestegen energie- en personeelskosten zijn 
maar een paar voorbeelden daarvan. Hierdoor is het een 
steeds grotere uitdaging om financieel gezond te blijven. Een 
goede opbrengst van de Actie Kerkbalans kan daarbij enorm 
helpen.  
We beseffen dat een ieder van ons het de laatste jaren 
financieel lastiger heeft gekregen. De één wat meer dan de 
ander. Het is dan ook goed te zeggen dat we dankbaar zijn voor 
elke bijdrage. Mogen we daarom ook in 2026 op uw steun 
rekenen? Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en 
bijdrage.  

De Colleges van Kerkrentmeesters 
 
Kerstpakkettenactie 2025 
De inzameling van kerstpakketten in december is ook dit jaar 
weer geslaagd. We hebben veel pakketten en 
boodschappentassen mogen ontvangen. Hieruit hebben we in 
totaal 16 pakketten samengesteld. Deze pakketten zijn 
rechtstreeks bezorgd bij adressen die door ambtsdragers of 
vanuit de gemeente waren doorgegeven. 
Hartelijk dank allemaal voor het beschikbaar stellen van de 
pakketten, het doorgeven van adressen en het bezorgen. 

De diaconieën  

22 januari Ouderenmiddag 
In Oldenhaghen. Deze middag is er het Koor Zonder Naam uit 
Dedemsvaart. Het hoopt een mooie middag te worden! 
Iedereen van harte welkom. Aanvang 14.30 uur. 

De ouderencommissie 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Financiën Hervormde gemeente: actie of lijdzaam toe zien..?! 
Regelmatig word ik aangesproken door mensen en die willen 
terecht van alles weten over het financiële reilen en zeilen 
binnen onze Hervormde gemeente. Een aantal van deze 
mensen waren op de gemeenteavond aanwezig en die vonden 
de financiële boodschap niet positief en dat klopt. De kosten 
stijgen en de inkomsten blijven hierbij achter. We moeten de 
ogen niet sluiten voor deze feiten. Als deze situatie zich verder 
negatief door ontwikkelt, dan zal dat betekenen dat we in de 
toekomst niet meer kunnen voorzien in de vulling van een 
volledige predikantsvacature en zoals het zich nu laat aanzien 
gaat dit in 2026 al spelen. De vraag die dan voorligt is wat we 
hieraan kunnen doen. Moet er altijd maar gesneden gaan 
worden in de kosten (personeel, onderhoud, enz.) in de 
wetenschap dat dit niet altijd kan blijven doorgaan of is er ook 
een andere oplossing om het tekort terug te dringen. Het 
mooie is dat er een andere oplossing is door ervoor te zorgen 
dat we meer structurele inkomsten genereren. De kortste klap 
om meer inkomsten te genereren is dat de opbrengst van de 
kerkbalans, die eraan zit te komen, structureel omhooggaat. 
Het is niet aan ons om te oordelen over wat mensen geven. Wij 
hopen dat iedereen geeft naar wat zijn of haar vermogen 
toelaat. Een tekort van rond de € 100.000,00 en oplopende in 
de meerjarenraming naar € 150.000,00 is samen op te lossen 
door uw bijdrage aan de kerkbalans te verhogen. Als we per 
kerkbalansadres gemiddeld € 120,00 per jaar (€ 10,00 per 
maand) extra geven dan kunnen we de kerk en Gods Woord in 
Ommen in stand houden. We hopen dat u hieraan van harte 
wilt bijdragen zodat de verkondiging van Gods Woord ook in de 
toekomst doorgang kan vinden in dit deel van Gods Koninkrijk, 
genaamd Ommen. Is het terugdringen van het tekort dan 
alleen maar op te lossen via de Kerkbalans? Eigenlijk wel. Wat 
is het u waard, dat de kerk en Gods Woord kunnen doorgaan. 
We moeten met z’n allen ervoor zorgen en ik denk dat we die 
plicht ook hebben naar elkaar, maar zeker naar de Koning van 
onze Kerk.  
Onder het mom van dat alle kleine beetjes helpen hebben wij 
vanaf heden besloten om de waarde van de collectebonnen 
aan te passen. De collectebonnen van € 0,35 worden niet meer 
aangekocht. Er is vanaf nu de mogelijkheid om collectebonnen 
aan te schaffen met een waarde van € 3,50. De bonnen zijn te 
koop op het Kerkelijk Bureau. Tenslotte zouden er gelden 
gegenereerd kunnen worden door het op poten zetten van 
acties die gelden opleveren. Om hier werk van te maken zullen 
we samen de schouders eronder moeten zetten. Kortom we 
doen een dringend beroep op iedereen om op zijn/haar wijze, 
financieel en/of acties, bij te dragen aan de continuïteit van de 
Hervormde kerk in Ommen. 
Ik wens u allen dan ook een gezegend, voorspoedig en gezond 
2026 toe. 

R.W. Stobbelaar, voorzitter College van Kerkrentmeesters 
 

Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen, Emslandweg 12. De verkoopopbrengst komt 
ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen. 
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Collecten 
07-12 Kerk Diaconie Bloemenfonds 
Ommen  € 55,55 € 64,30 € 67,65 
Vinkenbuurt 27,50 30,15 
Kerk Vinkenbuurt 28,05 
 
14-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 150,22 € 157,65 € 127,70 
Vinkenbuurt 21,85 21,95 
Kerk Vinkenbuurt 18,60 
 
21-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 487,00 € 231,50 € 100,60 
Vinkenbuurt 39,35 51,20  
Kerk Vinkenbuurt 42,70 
 
24-12 Kerstnachtdienst Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 438,81 613,57 
Vinkenbuurt  204,21 (World Vision) 
 
25-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 204,95 € 234,00 € 314,65 
Vinkenbuurt 30,20 92,50 
Kerk Vinkenbuurt 32,30 
 
26-12 Kerk Diaconie Jonge Kerk 
Ommen € 128,63 € 128,55 € 145,85 
 
28-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 155,60 € 172,20 € 104,07 
Vinkenbuurt 17,10 17,00 
Kerk Vinkenbuurt 17,40 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 20,00 via dhr. G.J. Beniers 
 
Voor de diaconie 
€ 75,82 t.b.v. Stichting Jarige Job (middagdienst 14-12-2025) 
 
Opbrengst Poalcollecte kerk Ommen 
€ 209,75 

Hartelijk dank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Beste gemeenteleden 
De boeken van het jaar 2025 zijn inmiddels gesloten, een goed 
moment om u te informeren over het werk van de 
beroepingscommissie van het afgelopen jaar. Om het wat 
luchtig te houden kunnen we u zeggen dat we in 2025 als 
beroepingscommissie 12 x vergaderd hebben. Mogelijk toeval, 
maar daar kom je pas achter als je de vergaderingen in beeld 
hebt, is dat we 10 x op woensdag vergaderd hebben 1x op een 
donderdag en 1x op een dinsdag. We hielden de vergaderingen 
11x in De Kern en 1x waren we te gast op de Brink bij de 

Stichting Ommen voor Oekraïne. De koffie smaakte daar ook 
voortreffelijk.  
Een terugblik op afgelopen jaar: 22 januari, de eerste 
vergadering, waarin we onze opdracht ontvingen: een 
predikant beroepen als vervanger van ds Jelsma, toen nog 
bedoeld voor 100% voor onbepaalde tijd. Zoals bekend is dit 
uiteindelijk veranderd in de opdracht een predikant voor 100% 
voor maximaal 3 jaar tijd te beroepen. Dit maakte de opdracht 
niet makkelijker, maar we gingen vol goede moed aan de slag. 
Vanuit de lijst met ca. 35 predikanten zijn alle predikanten in 
tweetallen onderzocht. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden 
dat het tijdelijk dienstverband met een periode van drie jaar bij 
veel kandidaten vraagtekens opriep. Wat ook genoemd mag 
worden is dat de meningen in de vergaderingen soms uiteen 
liepen en de richting m.b.t. besluitvorming verschillend werd 
benaderd.  
De stand van zaken is dat we alle mogelijkheden onderzoeken 
om een geschikte herder en leraar voor onze gemeente te 
vinden. Mogelijk een invulling voor vijf of zes jaar en dan geen 
volledige 100 % dienstverband. Deze optie is onderzocht door 
de kerkraad en voorgelegd aan de classis die daarover gaan. 
Naast de zoektocht naar een te beroepen predikant hebben we 
afgelopen jaar ook kennis gemaakt met ds Rozeboom, die 
inmiddels al aan de slag is in Ommen! 
Het nieuwe jaar geeft weer nieuwe kansen en uitdagingen die 
we als commissie trachten te benutten om aan onze opdracht 
vorm te geven en die naar we hopen dit jaar te kunnen 
beëindigen.  
Tot slot wensen wij u als beroepingcommissie een gezond maar 
ook bij ziekte een jaar toe waar we mogen geloven in een 
Vertrouwen dat nooit beschaamd. 
De beroepingscommissie, 

Agnes Kroese, Erna Martens, Eesje v.d. Berg, Erik Ekkelkamp, 
Marijke van Harten, Ina Bremmer, Tamara Post, Johnny 

Winters, Chris Siebert en Egbert van Beesten als adviseur 
 
 

Vorming 
 

 
Iconen schilderen 
In de week van 13 t/m 17 april organiseert iconenatelier 
Chamuël weer een schilderweek in Ommen. Er is nog ruimte 
voor één deelnemer. Informatie op te vragen bij  
Atelier Chamuël, www.atelierchamuel.nl  

Frea Zigterman 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
17 januari Nieuwjaarsconcert Take Five om 15.00 uur 
Muzikanten: Annette Jumelet (viool), Leon Koppelman 
(panfluit), Peter Koetsveld (klarinet), Marien Stouten (orgel) en 
Jan Peter Teeuw (vleugel). 
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld 
Iedereen is van harte welkom om samen met ons het nieuwe 
jaar én deze nieuwe concertperiode muzikaal te openen. 
Vooraf staat de koffie met iets lekkers klaar, en na afloop is er 
een gezellig samenzijn met een glaasje bubbels en een hapje. 
Reserveren is gewenst: ℡ 0572-371838 of via de website. 
Er zijn kosten aan verbonden 
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Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten   

Laten we God danken dat Hij ons opzoekt in onze 
onzekerheid, angst, verdriet en pijn. Dank Hem dat Hij 
ons, door Jezus, hoop en leven geeft, zelfs dwars door 
de dood heen. 
Laten we bidden dat we bereid zullen zijn om mee te 
bouwen aan Gods Koninkrijk en zullen openstaan voor 
wat God op ons pad brengt om te gaan doen. 
Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor de 
nieuwe Youth Alpha cursus die op 11 januari hoopt te 
starten. 
Laten we bidden dat veel mensen zullen meedoen met 
de Week van Gebed (18–25 januari) en zullen bidden 
voor eenheid onder christenen door de kracht van 
Gods Heilige Geest.  
Laten we bidden voor geheime gelovigen in landen 
waar christenen worden vervolgd. Dat ze toch kansen 
krijgen om samen hun geloof te delen. 
Laten we Gods zegen vragen voor de Actie Kerkbalans. 
Dat er weer voldoende middelen mogen worden 
opgehaald om het kerkenwerk doorgang te laten 
vinden. 
Laten we God danken voor de kleine dingen waarvan 
we dagelijks mogen genieten: een kop koffie, een dak 
boven ons hoofd, een lekkere maaltijd en nog zoveel  
meer. 

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 23 januari. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 13 januari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via E-
mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
 
 

IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 

 
Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 
Vertrouwenspersonen 
Frank Hofman  
Joke Hulst   
Erik Meijer   
Wieb van der Veen  
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Zaterdag: 13.30-15.30 uur  
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
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Gereformeerd kerk- en zalencentrum 
 

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim 
aanbod aan zalen voor diverse doeleinden. 

 
Tevens kunnen wij uw lunch, koffietafel en buffet verzorgen. 

 
Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u 

contact opnemen. 
 

Adres:  Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
℡ 0529-451206 

 dekern@pkn-ommen.nl 
Telefonisch alleen bereikbaar tijdens openingstijden van  

De Kern. Per mail en app kunt u altijd uw bericht 
achterlaten. 

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Gereformeerd kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
Of verhuiskaartje / bericht afgeven bij koster/beheerder 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-wo-do: 09.00-12.00 uur en van 19.00-22.00 uur 
Di-do: 13.30-16.30 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 14.30-16.30 uur (uitgezonderd schoolvakantie) 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur tevens koffie-inloop 
 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 PB Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en  
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden 
gebruikt. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 

Diversen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied 976: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 
 
Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 
leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 
Ons leven mag zich voluit laten lezen, 
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 
 
Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 
 
Het lied is te beluisteren via: 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-976-ons-heeft-
de-heer-met-liefde-neergeschreven 
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